Datum: 3 december 2025

Deze middag ging het verhaal over: Het horen van de stem van de engel (en het wel of niet
geloven)

De Heere God had beloofd, dat Hij Zijn Zoon zou sturen in de wereld. De engel Gabriél gaat eerst
naar de priester Zacharias, die in de tempel werkt. De engel vertelt aan Zacharias dat hij een zoon
zal krijgen, die voor de Heere Jezus uit zal gaan, als een boodschapper om de komst van Gods
Zoon aan te kondigen. Dat is heel bijzonder voor Zacharias, want hij en zijn vrouw zijn al oud. Hij
gelooft niet wat de engel tegen hem zegt. Voor straf mag hij niet meer praten en is hij stom totdat
zijn zoontje geboren zal zijn.

Een poosje later gaat Gabriél naar de jonge vrouw Maria. Hij vertelt aan haar, dat zij de moeder
van Jezus mag worden. Maria vindt het heel bijzonder, maar ze gelooft wat de engel tegen haar
zegt. Ze hoort zijn stem, en gelooft zijn woord. Gabriél zegt nog meer. Hij vertelt ook hoe haar
Zoon moet heten. Jezus is Zijn Naam, en dat betekent: Zaligmaker. Hij verlost van de zonde en
maakt het weer goed tussen God en de mensen. Vol verwondering hoort Maria deze boodschap,
en ze gelooft het ook. Jij mag deze blijde boodschap ook horen vandaag. En geloof jij het?

De leertekst is: U zult een Zoon krijgen, en zult Zijn Naam noemen: JEZUS. Lukas 1 vers 31

Opdracht: Kleur de letters zo mooi mogelijk. Je mag het ook verder versieren.

Jezus [s cle Zallgmalker

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (14 januari 2026) inlevert op de club, dan krijg je
een extra spaarpunt.
Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt!



